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W ij hebben er net een uitstap-
je naar Parijs op zitten.
Beroepshalve probeer ik er elk 

jaar een keer naartoe te gaan, maar 
deze editie was anders dan anders. 
We hadden onze twee kleine kin-
deren van 3 en 5 mee achter op 
de fiets. Gelukkig doet men sinds 
2 jaar moeite om Parijs fietsbaar te 
maken, al is er nog een lange weg te 
gaan. Maar op zondag zijn bepaalde  
straten afgezet en hebben fietsers 
en andere zwakke weggebruikers 
het voor het zeggen. 

Ik heb er altijd van gehouden, 
van zo’n stad die in het weekend 
zachtjes wakker wordt, de geur 
van markten en de bezigheid 
van de mensen die wat langza-

mer loopt, wat gemoedelijker. Veel  
Chinezen en Japanners doen druk 
aan handel op hun eigen manier, 
de Fransen sloffen rond en kiezen 
met zorg de ingrediënten voor een  
zondagse lunch, nemen uitgebreid 
de tijd voor een praatje. Je ziet 
kleurrijke Afrikaanse dames die met 
hun kinderen op de rug een grote 
waardigheid uitstralen ondanks 
de soms grijze omstandigheden 
waarin ze vaak leven. Je ziet Noord- 
Afrikaanse mannen samen keuve-
len en vanaf een bank de wereld en 
de mensen samenzweerderig van 
commentaar voorzien. We kwamen 
ook langs de oevers van de Seine 
waar mensen in dekens gerold op 
de vuile, stinkende stenen lagen te 
slapen. Ik zag een man op een bank 

– zijn thuis? - naar de bladeren boven hem liggen 
kijken. We zagen duizenden toeristen van overal ter 
wereld bij glorierijke gebouwen en monumenten  
foto’s maken. We hebben parken gezien waar jonge 
gezinnen als het onze andere gezinnen ontmoet-
ten met hun kinderen, genietend van de zon en 
van elkaar. We hebben prachtige auto’s met rijke 
en mooie mensen zien rondtoeren, twee keer 
rond Place de l’Etoile, om te zien en ... je weet wel. 
We zagen gezinnen uit alle continenten voor de  
picknick samen zitten aan de groene rand van Parijs 
waarop de lelijke appartementsblokken die voor 
hen thuis zijn, neerkijken.

We hebben de wereld gezien op een dag. We voelden  
ons bevoorrecht maar klein, opgelaten en tegelijk 
ook een beetje bedroefd. Het was prachtig, en soms 
foeilelijk.

Die avond las ik de verzen uit die Psalm, en bedacht 
hoe God al deze mensen bekijkt en kent. Dat is 
ongelofelijk en niet te vatten. Als kind kon ik dit 
niet begrijpen. Maar ik durf te wedden dat al deze 
mensen wel eens bidden, en zich er allemaal, de 
een al minder dan de ander, op de een of andere 
manier, van bewust zijn dat er een God is. En hoe 
zou God de oproepen van het hart niet beantwoor-
den? 

Bovendien, en dat is voor mij persoonlijk het bewijs, 
is er de aanwezigheid van God in mijn leven, en 
in dat van iedereen die hem zoekt, zonder meer 
duidelijk. Ik zie leiding en soms terechtwijzing, ik 
zie rust en geluk, ik zie lessen die ik heb moeten 
leren, ik zie onvoorwaardelijke liefde, ik zie zege-
ningen, ik zie kracht op mijn zwakste momenten.  
Er wordt gezegd: ‘Eerst zien, dan geloven’. Wel, het 
is precies andersom: je moet het geloven om het te 
kunnen zien. God ziet alle mensen en wat zij doen. 
Kijk eens terug naar hem. Zie je het nu ook? 

Met dank aan mijn schoonzus Pascale, die me deze bijbelver-
zen cadeau deed voor mijn verjaardag. 

"De Bijbel bevat meer betrouwbare teke-
nen van authenticiteit dan enig ongewijd 

geschrift"
Sir Isaac Newton (1642-1727), engels natuurkundige, 

één van de grootste wetenschappers aller tijden

"Het lijkt of alle menselijke ontdekkingen 
enkel gedaan worden om keer op keer de 

waarheden van de Heilige Schrift te bevestigen."
Sir William Herschel (1738-1822), 

Engels astronoom. Hij deed talloze ontdekkingen 
aangaande de weten van het heelal.

"Jullie christenen hebben een geschrift 
onder jullie hoede dat genoeg dynamiet 
bevat om de hele beschaving op te blazen, 

de wereld op zijn kop te zetten en vrede te 
brengen aan een door oorlog verscheurde 
planeet. Maar jullie gaan ermee om alsof het 
slechts een stuk literatuur is."

Mahatma Ghandi

"Ik geloof dat de bijbel het beste geschenk 
van God aan de mens is. Al het goede van 

de Redder van de wereld komt door dit boek 
tot ons." 

Abraham Lincoln (1809-1865), 
16e president van Amerika
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Marieke Rommel

Uit de hemel ziet 
de HEER omlaag.

En slaat hij de 
sterveling gade.
Vanaf zijn troon 

houdt hij het 
oog op allen 
die de aarde 

bewonen.
Hij die de harten 
van allen vormt,

Hij doorziet al 

hun daden.

Bijbel, Psalm hfdst. 
33 vers12-15

Editoriaal

Ik heb de wereld gezien in een dag



ono, met zijn wereldbefaam-
de Ierse muziekgroep U2, 

heeft net zijn 360° wereldtour ach-
ter de rug.

Het publiek zit rond het podium 
waarover een gigantische klauw is 
gebouwd. Aan deze klauw hangt de 
complete geluidsinstallatie en een 
groot, rond scherm. De concertbe-
zoeker krijgt daardoor de indruk dat 
er midden in het stadium een groot 
ruimteschip is geland. Met behulp 
van het ruimteschip en het podium 
wordt de menigte door U2 ontvoerd 
in een show van buitenaardse pro-
porties. U2 treedt inmiddels al 30 
jaar op.

Honderdduizenden fans over de hele 
wereld hebben hun kans gegrepen 
om een ticket voor een concert van 
deze muziekgroep te bemachtigen. 
Toen U2 in Nederland op trad waren 
de meer dan 51.000 zitplaatsen in 
de Amsterdam Arena per concert, 
er waren twee optredens, binnen de 
kortste tijd uit verkocht.

De bezielende kracht en leadzanger 
achter deze groep is Paul Hewson, of 
zoals wij hem vandaag kennen, Bono. 
Hij is met zijn band intussen goed 
voor 130 miljoen verkochte albums 
en veertien Grammy Awards.
Hij werd op 10 mei 1960 in Dublin 
geboren in een eenvoudig gezin 
als tweede kind van een katholieke 
vader en een protestantse moeder. 
Zijn moeder overleed toen hij pas 
14 was. Niemand kon vermoeden 
dat deze jongen ooit geridderd zou 
worden door de Engelse Queen, in 
Frankrijk de Légion d’Honneur zou 

ontvangen en tenminste twee keer genomineerd zou 
worden voor de Nobelprijs voor de vrede. Daarnaast 
ontving hij vele andere eervolle onderscheidingen en hij 
is vandaag gekend en geacht bij de groten der aarde.

Wat velen niet weten of vermoeden is dat deze man met 
zijn vaak ruige taalgebruik en liedteksten niet alleen een 
goede schaakspeler is maar intussen al 27 jaar gelukkig 
getrouwd is met Alison Steward (Ali) en vier kinderen 
van tussen de 8 en de 20 jaar oud heeft.
Hij komt er ook openlijk voor uit dat hij een christen is 
en dit niet alleen met woorden maar ook met daden. 
Een van zijn uitspraken is: ‘God is liefde en die liefde in de 
praktijk brengen - dat is mijn godsdienst’ en ‘Heb je naaste 
lief is geen vrijblijvend advies, het is een opdracht.’ 

Met deze ingesteldheid is het niet verwonderlijk dat hij 
een voorvechter en de stem geworden is van de strijd 
tegen armoede en aids wereldwijd.
Ook zijn wereldpolitiek en geloof volgens Bono onlos-
makelijk met elkaar verbonden. ‘I can’t change the world, 
but I can change the world in me’ (Ik kan de wereld niet 
veranderen maar wel de wereld in mij), zingt hij in een 
van zijn liedjes. Wij denken daarbij onwillekeurig aan 
het gezegde: “Verander de wereld en begin bij jezelf”.

Over zijn geloof zegt hij in een interview o.a.: ‘Ik geloof 
dat Jezus voor mijn zonden aan het kruis gestorven is, en ik 
heb heel wat zonden op mijn kerfstok. Ik ben blij dat ik niet 
op mijn eigen godsdienstigheid moet vertrouwen of mijn 
goede werken om naar de hemel te gaan.’ En daarmee 
slaat hij de spijker op de kop.

B
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Dieter Schleppi

Bono komt er 
ook openlijk 

voor uit dat hij 
een christen is 

en dit niet alleen 
met woorden 
maar ook met 

daden. 
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Weten

De grootste veranderingen die 
de mensheid de afgelopen 200 
jaar heeft ondergaan, zijn ver-
oorzaakt door de opkomst van de 
wetenschap.

200 jaar geleden wisten we nog 
bijna niets. Dokters moesten met 
lapmiddelen hun patiënten tevre-
den stellen. Atomen en moleculen 
– men wist niet hoe het zat. Vervoer 
ging met paard en wagen. Stude-
ren was voor de elite en democra-
tie stond in de kinderschoenen.
Nu na 200 jaar bestuderen we het 
klimaat en weten we dat de aarde 
ijstijden heeft gekend.
We weten waardoor besmetting 
ontstaat en in de zomer vindt er 
een voorspelling plaats van het 
griepvirus dat in de winter onze 
gezondheid bedreigt. 
We weten waarom sommige ziek-
tes erfelijk zijn. En we weten dat 
alle leven op aarde begint met 
dezelfde moleculen: DNA en RNA. 
We weten dat de zon deel uit 
maakt van een groot sterrenstelsel 
en dat er minstens honderd miljard 
sterren zijn in de melkweg. En we 
weten dat er waarschijnlijk meer 
dan honderd miljard van die ster-
renstelsels zijn.
We weten dat de aardkorst lang-
zaam beweegt en we weten dat 
een inslag van een meteoriet een 
einde maakte aan het bestaan van 

de dinosauriërs.
We weten inmiddels zoveel dat uit-
gevers er niet meer aan beginnen 
om encyclopedieën uit te geven. 
Er verandert te veel en het gaat te 
snel. Het is niet bij te houden. Dan 
maar Wikipedia.

Niet weten

Het is een merkwaardige paradox 
dat met de toename van de kennis 
er op belangrijke punten van ons 
bestaan een gevoel ontstaat dat 
we het niet meer weten. 200 Jaar 
geleden was het allemaal duide-
lijk. Je had Gods Openbaring, het 
verhaal van de schepping, het 
paradijs, de zondvloed, het geloof 
in Gods onzichtbare hand die ons 
leven leidt en het geloof in de 
onsterfelijkheid van de ziel. Voor 
velen is dat niet meer zo vanzelf-
sprekend.

Een dokter weet dat antibio-
tica probaat middelen zijn tegen 
hardnekkige infecties, maar hij 
kijkt verlegen als een chronische 
patiënt hem vraagt: waarom toch 
dokter, waarom?
Een architect kan berekenen hoe 
diep en hoe breed het fundament 
moet zijn voor het gebouw dat 
hij in gedachten heeft. Maar als 
iemand hem vraagt waar hij voor 
leeft, komt er meestal niet meer 
uit dan: voor mijn gezin, eh...

Het is een merkwaardige 
paradox dat met de toe-

name van de kennis er op 
belangrijke punten van ons 

bestaan een gevoel ontstaat 
dat we het niet meer weten. 
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Jart Voortman

Mensen vinden 
dat veel ant-

woorden op hun 
levensvragen te 
simpel geformu-

leerd zijn.

Merkaardig

Weten, niet weten, geloven



Ondanks de indrukwekkende opkomst 
van de wetenschap neemt het aantal 
niet-weters (agnosten worden ze ook 
wel genoemd) onder westerse mensen 
enorm toe.
De Nobelprijswinnaar Elie Wiesel zei in 
1986: 'Hoe meer ik weet des te minder 
ik begrijp.' Daarin verwoordt hij het 
gevoel van velen.

De belangrijkste reden waarom mensen 
tegenwoordig niet geloven is dat ze 
het gevoel hebben dat het geloof 
geen antwoord geeft op hun levens-
vragen. Als er een God is, waarom is er 
dan zoveel onrecht? Waarom sterven 
sommigen op zo’n jonge leeftijd? Als 
het christelijk geloof waar is, zitten de 
anderen er dan volledig naast, enz.
Daarbij komt dat deze mensen veel ant-
woorden, die geformuleerd worden, te 
simpel vinden.

Weten met je hart

Het lijkt wel alsof we in een andere 
wereld komen als we de apostel Johan-
nes in zijn eerste brief horen zeggen:
Wij weten dat God rechtvaardig is (1 
Johannes hfdst. 2 vers 29)
Wij weten dat Hij geopenbaard is om 
de zonden weg te nemen (1 Johannes 
hfdst. 3 vers 5)
Wij weten dat wij het eeuwige leven 
hebben (1 Johannes hfdst. 5 vers 13)
Zijn dit de simpele antwoorden, waar 
moderne mensen niet meer aan uit 
kunnen? Zo eenvoudig ligt het toch 
niet.
Johannes is namelijk niet een roman-
tische dagdromer, die wat mensen 
rond zich heeft verzameld om hen wat 
te vertellen over zijn godsdienstige 
gedachten.

Fundamenteel voor Johannes is dat hij iets vertelt 
over wat hem zelf is overkomen. In het begin van 
zijn brief zegt hij: we hebben het gezien met onze 
eigen ogen, onze handen hebben de opgestane 
Jezus aangeraakt. We verkondigen het eeuwige 
leven dat bij de Vader was en aan ons is versche-
nen.
Bij de andere apostelen vinden we soortgelijke 
woorden.
Het evangelie is niet door mensen bedacht. Jezus 
was op aarde. Hij genas de zieken. Daarna is hij 
gekruisigd en opgestaan.

Een van die woorden van Johannes heeft veel in 
mijn leven betekend. Johannes zegt dat we mogen 
weten dat we het eeuwige leven hebben (1 Johan-
nes hfdst. 5 vers 13).

Ik was een jongeman van 18 jaar toen vrienden mij 
op deze tekst wezen.
Zij vroegen: geloof jij dat jij het eeuwige leven 
hebt? En ik zei: ik hoop het. Die vrienden zeiden: je 
mag het weten.
Ik ben ongeveer een maand met dit gesprek bezig 
geweest.

Wat een verschil tussen hopen en weten!
Na het lezen van de evangeliën ben ik tot geloof 
gekomen.

Is het mogelijk te geloven in deze moderne 
tijd?

Geloven is niet altijd makkelijk, maar het is zeker 
mogelijk om net als Johannes eenvoudig te gelo-
ven, dat God zich in Jezus heeft geopenbaard. Dat 
geloven is niet een vorm van encyclopedische 
kennis, maar allereerst een weten met je hart.

W at is zeker? Wat is echt? Wat is 
waar? Beweer nu niet dat je 

jezelf nog nooit deze vragen hebt 
gesteld. Het is wat ons drijft. 
Ik ben als geboren piekeraar soms een 
tikkeltje jaloers op mensen die altijd 
vrolijk en vrij door het leven gaan. Die 
zich nooit al te veel vragen stellen, 
niet te diep op de dingen ingaan.

Als ik het moet geloven, schijnen 
de meeste mensen om me heen 
zo in elkaar te zitten. Zich zorgen 
maken over de zin van het leven, 
het lijkt wel een ongepermitteerde 

luxe voor dagdromers, die niet 
dit jachtige leven van de door-
snee Vlaming leiden.
Maar als je eens dieper gaat dan 
de standaard ‘hallo hoe gaat 
het?-goed.’, dan blijkt dat veel 
mensen zich wel zorgen maken, 
of althans wel in het geheim 
veel te verduren hebben. Het is 
alleen ‘not done’ om er luidop 
over te spreken.
Er zijn zelfs koppels die nooit echt 
afscheid nemen na een lange 
ziekte, omdat ze er gewoon niet 
over kunnen praten. 

� �

Merkaardig

Marieke Rommel

Maar als je eens 
dieper gaat dan 

blijkt dat veel 
mensen in het 

geheim veel 

te verduren 

hebben.

Verloren gegane zekerheid?

Zorgenloos



ARTIKEL SYLVIE (Marieke kijkt 
hiervoor: artikel juf Bea!)
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komt zij naar mij voor wat extra aandacht. Wanneer zij 
een keer een bewogen nacht gehad heeft, en gevochten 
heeft met andere katten, dan kan het gebeuren dat zij 
zelfs enkele dagen naar mij toekomt om van haar opge-
lopen verwondingen weer te genezen. 

Heel anders is de zwart-witte kat. Blijkbaar heeft zij geen 
eigenaar en is ze erg angstig. In het begin liep zij alleen 
maar schuw door onze tuin en wanneer ze mij zag, rende 
zij hard weg. ‘s Nachts durfde zij ook wel het overgeble-
ven kattenvoer van Tijger op te eten. Maar langzamer-
hand ontdekte ze dat ik nog meer kattenvoer had en dat 
er ook voor haar voldoende was. Ook ontdekte ze dat er 
in de zomer onder mijn balkon een schaduwrijk plekje 
was en in de winter een warm plekje in een oude zetel 
die in het tuinhuis stond. Maar iedere keer wanneer 
iemand in haar buurt kwam, verstopte ze zich angstval-
lig. Ze blaast naar mij wanneer ik haar wat te eten geef, 
maar ze staat toch voor de deur klagelijk te miauwen 
wanneer zij honger heeft. Sinds een poosje strijkt ze 
even langs mijn benen voor ze gaat eten. En een paar 
weken geleden ben ik begonnen haar voorzichtig aan te 
raken. Ze houdt daar wel van, maar ze blijft erg op haar 
hoede. Eigenlijk gedraagt ze zich een beetje tegenstrij-
dig: enerzijds zoekt ze toenadering, anderzijds bewaart 
ze voldoende afstand om op tijd te kunnen vluchten 
mocht dat nodig zijn.

Soms denk ik dat veel mensen zich een beetje als deze 
kat gedragen als het over God gaat. Aan de ene kant 
willen ze dat Hij hen helpt wanneer ze er zelf niet meer 
uit komen, ze willen wel contact, maar alleen op hun 
eigen voorwaarden, en met voldoende afstand om nog 

te vluchten wanneer het nodig is.

De zwart-witte kat moet slechte erva-
ringen hebben gehad met mensen. 
Zij heeft ondertussen wel begrepen 
dat ik bezorgd ben om haar, maar 
toch vertrouwt zij mij niet. Elk onbe-
kend geluid zorgt ervoor dat ze zich in 
panische angst uit de voeten maakt.

De rossige Tijger heeft heel andere 
ervaringen met mensen. Heel zelf-
bewust vraagt hij om eten, eigent hij 
zich een comfortabele plaats toe en 
doet alsof ons huis het zijne is. Soms 
vind ik het best zielig te zien hoe 
de zwart-witte kat vol verlangen de 
huiskamer inkijkt, waar Tijger lang-
uit in ‘zijn’ zetel ligt. Dat zou zij ook 
willen, maar zij is bang.

Zo is het ook vaak met veel mensen 
die negatieve ervaringen hebben 
opgedaan, met een van hun ouders, 
of iemand die ze vertrouwden. Zij 
verlangen naar een goede vader, zij 
verlangen naar geborgenheid en 
aandacht, maar tegelijkertijd vrezen 
ze nog een keer gekwetst te zullen 
worden. Andere mensen noch God 
durven ze meer te vertrouwen. Ze 
lijken wel te blazen naar wie te dicht-
bij komt.

Eigenlijk gedraagt onze kat zich een beetje tegenstrijdig: 
enerzijds zoekt ze toenadering, anderzijds bewaart  

ze voldoende afstand om op tijd te kunnen  
vluchten mocht dat nodig zijn.

Soms denk ik dat veel mensen zich een beetje  
als deze kat gedragen als het over God gaat. 

k heb thuis twee 
“logeerkatten”. De een  

is rossig van kleur, en komt 
al sinds een poosje regel-
matig het huis binnen wan-
delen wanneer de deur 
openstaat, en wanneer dit 
niet het geval is, krabt zij 
aan de deur tot ik opendoe.

Meestal gaat zij dan recht-
streeks naar de keuken en het 
liefst wil zij van mij een stukje 

verse lever, maar gewoon kattenvoer 
lust ze ook. Daarna gaat ze op een bij 
haar kleur passende zetel liggen of ze 
springt op mijn bureau.

Wanneer ze haar buikje vol heeft gege-
ten en haar rondje door het huis heeft 
gedaan, gaat ze aan de deur staan om 
naar buiten te gaan. Maar niet voor ze 
eerst haar neus buiten heeft gestoken 
en zich ervan verzekerd heeft dat er 
geen gevaar dreigt. Deze kat, ik noem 
haar Tijger, heeft wel een eigenaar, maar 
die schijnt het erg druk te hebben en zo 

I
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Aan de ene 
kant willen 

ze dat Hij hen 
helpt wanneer 
ze er zelf niet 
meer uit ko-

men, ze willen 
wel contact, 
maar alleen 

op hun eigen 
voorwaarden.

Een kwestie van vertrouwen?

Ruth Rau

Ontdekken



Het is vreemd, maar ik houd van de zwart-witte kat. 
Het heeft veel tijd en moeite gekost om haar zover te 
krijgen dat ik haar mag aaien, en heeft me een beetje 
doen begrijpen hoe het mogelijk is dat God van ons 
mensen houdt, ondanks dat wij vaak zo schuw of 
slecht gehumeurd zijn of zelfs tegen hem ‘blazen’. 
Hij doorziet onze angst en begrijpt onze paniek. Mis-
schien moet hij soms wel een beetje met ons lachen, 
zoals ik dat over die kat deed, toen ze weer eens weg-
stoof. En altijd weer opent Hij de deur - misschien dat 
we er op een gegeven ogenblik toch durven binnen-
gaan om te zien of ons vertrouwen misschien toch 
een beetje hersteld kan worden? Er is hangt spanning 
tussen ons, die zwart-witte kat en ik… misschien dat 
zij in de zomer, als de deur wat vaker openstaat, toch 
eens de moed heeft om binnen te stappen. Soms 
bewonder ik ook haar moed, want ondanks haar 
angst, blijft ze bij me langskomen.

Zo is er ook iets in beweging tussen God en de 
mensen die angst hebben. Hij verzorgt hen ook, 
al beseffen zij dat niet eens. Het verlangen van 
ontmoeting en nabijheid is aan beide kanten 
aanwezig. God nodigt uit en zijn deur staat open. 
Misschien dat het lang duurt voordat die mens in 
staat is op zijn uitnodiging in te gaan en van zijn 
weldaden(zegeningen) te genieten. Veel mensen 
zullen net als die kat in het begin, bij de minste 
tegenslag denken: Misschien is God toch niet te 
vertrouwen. Maar zoals honger en de kou de kat 
ertoe brengen haar angst te overwinnen en toch 
mijn nabijheid te zoeken, zo is het ook bij mensen 
dat de nood hen ertoe brengt om weer contact met 
God te zoeken. 

De zwart-witte kat zou met wat voer en een goede 
slaapplaats genoegen kunnen nemen. Maar zij wil 
ook aangehaald worden. Ze heeft, haar angst ten 
spijt, affectie nodig. 

Ik hoop dat op den duur haar vertrouwen zal groei-
en en haar paniek minder zal worden. Ik vertrouw 
erop dat onze relatie volgende zomer beter zal 
worden.

Bij mensen die veel hebben meege-
maakt, ligt alles natuurlijk veel com-
plexer dan bij deze kat. Toch loont 
het de moeite om zonder angst op 
Gods uitnodiging in te gaan. “Komt 
tot mij allen die vermoeid en belast 
zijt, ik wil u rust geven.”

14 15

Vraag vol vertrouwen, 
zonder enige twijfel. 
Wie twijfelt 
is als een golf in zee, 
die door de wind heen en 
weer wordt bewogen. 
enof ..., 
vergis u niet: 
elke goede gave, 
elk volmaakt geschenk 
komt van boven, 
van de Vader 
van de hemellichten; 
bij hem 
is nooit enige verandering of 
verduistering 
waar te nemen. 

Bijbel, Jakobus 

hfdst. 1 vers 6, 16 en 17
Geef in gebed jezelf aan Jezus. Dan ontvang je het echte leven

en word je een geliefd kind van God. Voor eeuwig ... !

1.	 De mens heeft geen persoonlijke relatie met God.
	 Nochtans verlangt God naar een intieme en vertrouwelijke band met jou,  

want je bent geschapen om te leven in relatie met je liefhebbende  
Schepper. Hij wil je leven zinvol maken en het vullen met Zijn liefde.

2.	 De afstand tussen de mens en zijn Maker is er
	 doordat de mens Hem de rug heeft toegekeerd.
	 God schiep je met een vrije wil. Daarbij kreeg de mens de keuze te leven 

in gehoorzaamheid aan zijn Schepper, met alle positieve gevolgen 
vandien, ofwel toe te geven aan het kwaad, met alle negatieve gevolgen 
vandien. De meeste mensen kiezen voor het tweede, omdat die schijn-
baar de meeste vrijheid biedt.

3.	 We kunnen niet uit eigen kracht bij God komen.
	 De scheiding tussen jou en God is onoverkomelijk. De vele pogingen  

om de relatie met God te herstellen, lopen telkens op niets uit.  
Welke inspanningen je ook levert, je slaagt er niet in om zelf terug  
contact te maken met God.

4.	 Jezus Christus is de brug tussen de mens en God.
	 Doordat je zijn geboden niet kunt houden, verdien je straf. Jezus heeft  

de straf voor je misstappen op zich genomen, toen Hij stierf aan het kruis. 
Als gevolg daarvan, kan Hij iedereen die dit erkent, vergeven.  
Op die manier staat er niets meer tussen jou en God in.

5.	 Geef je leven over aan Jezus Christus.
	 Als je beseft dat er een barrière is tussen God en jou, die je niet op eigen 

houtje kan overbruggen, geef dan toe dat Jezus Christus de brug is naar 
God. Hij heeft de weg vrijgemaakt en je moet dit enkel in geloof beamen. 
Als je dat doet, schenkt Hij je een volledig nieuw en eeuwig leven, komt 
Hij in je wonen en krijg je contact met Hem. Je kunt Hem iedere dag beter 
leren kennen, onder andere door het lezen van de Bijbel.

waarheden
die je moet weten over Goddie je moet weten over God

Ontdekken



n Atlanta (V.S.) zijn het 
de blinden die de blin-

den leiden. Er loopt daar een 
tentoonstelling om mensen 
die kunnen zien meer begrip 
te doen krijgen voor mensen 
die dat niet kunnen. ‘Dialog 
in the Dark’ (Dialoog in het 
duister) leidt de bezoekers 
langsheen een parcours van 
verschillende situaties in vol-
ledige duisternis, waarbij zij 
dus beroep moeten doen op 
zintuigen waarvan ze nor-
maal veel minder afhankelijk 
zijn. Gedurende ongeveer een 
uur is hun gids een blinde of 
slechtziende. De bezoekers 
kunnen tijdens de rondlei-
ding vragen stellen aan hun 
gids, maar zijn gezicht krijgen 
ze pas achteraf te zien. 

Natuurlijk heeft dit niks te 
maken met de negatieve  
bijklank van de spreuk  
‘de blinden die de blinden 
leiden’. Deze uitspraak komt 
uit de Bijbel, en slaat niet let-
terlijk op een visuele beper-
king, maar op het veel vaker 
voorkomende gebrek aan 
inzicht, kennis en realiteitszin. 
Het gezegde slaat op een situ-
atie waarin mensen zich laten 
leiden door anderen die niet 
meer weten dan degenen die 
zich laten leiden. In Matteüs 
hfdst. 15 vers 14 zegt Jezus 

over de Farizeeën (de geestelijke leiders 
van die tijd); ‘Laat ze toch, die blinde 
blindengeleiders! Als de ene blinde de 
andere leidt, vallen ze samen in een 
kuil.’

Het is opvallend dat de manier waarop 
Jezus de Farizeeën beschreef, erg verge-
lijkbaar is met het beeld dat niet-gelo-
vigen over christenen hebben. Zij gaan 
ervan uit dat elke vorm van geloof, maar 

I

vooral het christendom, ertoe leidt dat blinden blinden 
leiden. De discipelen waren misleid door hun liefde voor 
Jezus of door een drang om rechtvaardig te zijn, en zij 
verzonnen een verhaal dat tot op de dag mensen blijft 
misleiden. Echt waar?

Zo wordt christenen bijvoorbeeld verweten geloof te 
hechten aan het feit dat Jezus uit de dood is opgestaan. 
Het is ten eerste onwaarschijnlijk omdat het niet in de 
seculiere geschiedenisboeken vermeld staat, zo zeggen 
critici, maar dan ‘zien’ zij een aantal voorbeelden over 
het hoofd: wij denken aan Plinius en Tacitus, toch niet de 
minste Romeinse geschiedschrijvers, die duidelijk acte 
geven van de feiten zoals die in de Bijbel beschreven 
worden. 

Nochtans geven de meeste christenen wellicht toe dat 
de opstanding ongelofelijk is, net zoals het feit dat Jezus 
uit een maagd is geboren. Beide verhalen druisen tegen 
elke zin voor realiteit in. Op dat vlak zullen de meeste 
christenen wel overeenkomen met atheïsten. Nochtans 
bewijst de geschiedenis dat het wel degelijk gebeurd is. 
Denk maar aan onze jaartelling.

Het tweede argument voor de vermeende ‘blindheid’ 
van christenen, zijn de verschillen tussen de versies van 
de vier evangelieschrijvers. 
Dat de verslaggeving in de Bijbel soms enigszins ver-
schillend is, doet niet per se afbreuk aan de waarheid 
van de gebeurtenissen. Afwijkingen zijn niet hetzelfde 
als onnauwkeurigheden. Wanneer Paulus schrijft dat 
de eerste getuigen van de opstanding mannen waren, 
terwijl in de evangeliën vrouwen worden vermeld, dan 
heeft dit culturele redenen: vrouwen werden namelijk 
niet als geldige getuigen beschouwd in Paulus’ tijd. 
De verschillen tussen de vier evangeliën zijn eenvoudig 
te wijten aan verschillende perspectieven van verschil-
lende personen. Het ging hier niet om een verhaaltje 
dat vanbuiten moest worden geleerd en vervolgens in 
identieke vorm moest worden opgehoest.

Ten slotte is de theorie dat de discipelen een verhaal 
zouden hebben verzonnen over wat zij wilden geloven 

niet helemaal geloofwaardig. Als 
Jezus alleen in de ‘geestelijke’ zin zou 
zijn opgestaan, dan zou de geschie-
denis er geen gewag van maken. 
Bovendien kun je je afvragen wat 
hun motivatie zou zijn geweest voor 
dit zelfverzonnen complot, want 
wanneer het om leven of dood ging, 
zou er toch minstens één hebben 
moeten bezwijken. Ze zijn er echter 
gedurende hun leven armer van 
geworden, ze werden erom vervolgd, 
en alle discipelen, en nog veel meer 
volgelingen doorheen de eeuwen, 
waren bereid om voor het evangelie 
te sterven.

Zij sloegen een moeizaam pad vol 
verrassingen in met als doel om 
dit goede nieuws te verkondigen. 
Mensen mogen me ‘blind’ noemen 
als ik iets geloof dat moeilijk te gelo-
ven is. Ik vind het veel moeilijker om 
zoveel bewijzen te onderzoeken en 
toch te weigeren om te ‘zien’. Dialog in the Dark. De uitspraak komt 

uit de Bijbel, en slaat niet letterlijk op 

een visuele handicap, maar op het veel 

vaker voorkomende gebrek aan inzicht, 

kennis en realiteitszin.
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Jill Carattini

Opvallend

Verblinding, misleiding, leugens of logica

Ik vind het veel 
moeilijker om 

zoveel bewijzen 
te onderzoe-

ken en toch te 
weigeren om te 

‘zien’.



Het nietmachinetje

Een nietmachinetje is om te nieten
Ook al niet je er soms niet mee
Maar wil je toch nieten 
Dan niet je maar 
En het nietmachinetje niet gedwee
Toch is er iets
Ik vind de nietjes niet
Geen nieten, niet nieten
De volgende keer
Niet ik dan wel weer

Niet bepaald hoogdravend, hé. Maar het had wel zijn 
effect die avond, want het publiek begon te schateren 
van het lachen. Een onverwacht succes. Waarschijnlijk 
had veel te maken met de bedrukte sfeer die er door die 
vorige zware gedichten heerste onder de toehoorders. 
Ze kregen nu plots een portie ontspanning.
Achteraf kwam iemand vragen waar ik mijn inspiratie 
haalde. En ik zou het bij God niet geweten hebben.

Totaal anders ligt het bij de bijbel die van zichzelf 
beweert dat hij door niemand minder dan Gods Geest 
is geïnspireerd.

Bijvoorbeeld lees je in 2 Timoteüs hfdst. 3 vers16: “Elk 
Schriftwoord is door God geïnspireerd en is dus bruik-
baar voor het onderricht, voor het weerleggen van dwa-
lingen, voor de verbetering van de zeden en voor de 
opvoeding tot een rechtschapen leven, zodat de mens 
van God berekend is voor zijn taak en toegerust is voor 
elk goed werk.” 1

René Pache zegt over deze inspiratie het volgende: 
“Inspiratie is de beslissende invloed die de Heilige Geest 

uitoefent op de schrijvers van het 
Oude en Nieuwe Testament, opdat 
zij op een juiste en authentieke wijze 
de boodschap zoals ze die van God 
hadden ontvangen zouden verkon-
digen en opschrijven. Deze invloed 
heeft hen geleid, zelfs in het gebruik 
van hun woorden, teneinde hen voor 
iedere vergissing en nalatigheid te 
behoeden. 2

Er zijn heel wat theologen die een der-
gelijke inspiratie ernstig in vraag stel-
len. Ik kan in het licht van dit artikel  
daar niet uitgebreid op ingaan, maar 
wil je toch aan het denken zetten 
met enkele ‘curiositeiten’ omtrent de 
bijbel:
Als je kijkt naar de stralende persoon-
lijkheid van Christus die in de bijbel 
beschreven staat, kan deze nooit een 
product zijn van de mens. Zelfs Rous-
seau zei hierover: “Men verzint iets 
niet op zo’n 
manier”. Als 
je zo iemand 
wil scheppen, 
dan moet je 
als schrijver 
nog verheve-
ner zijn dan 
Hem, want de 
kunstenaar is 
altijd groter 
dan zijn werk. 
De schrijvers 
wisten echter 
dat ze in geen enkel opzicht zo vol-
maakt waren als Jezus, dus moes-
ten ze hun stof van God gekregen 
hebben, of niet?

Hoe hadden de schrijvers zulke gede-
tailleerde voorspellingen kunnen 

Totaal anders 
ligt het bij de 
bijbel die van 

zichzelf be-
weert dat hij 

door niemand 
minder dan 

Gods Geest is 
geïnspireerd.

k heb al heel wat stommi-
teiten in mijn leven gedaan, 

maar één ervan is uit mijn stu-
dententijd. Op grote affiches 
werd aangekondigd dat er een 
poëzieavond zou doorgaan. 
Aangezien ik indertijd enkele 
gedichten op papier had gezet 
en ik ook enkele deuntjes op 
mijn gitaar kon spelen, schreef 
ik me in.

Onder vrienden grapten we over 
mijn deelname, tot die avond 
eraan kwam en ik tussen een grote 
schare van poëzieminnende stu-
denten zat. Spoedig zou het mijn 
beurt zijn. Maar de gedichten die 

op dat ogenblik al de revue gepas-
seerd waren, correspondeerden 
alles behalve met mijn dichtkunst. 
Het ging om soms heel ingewikkel-
de, hoogdravende gedichten, waar 
ik bijlange niet kon aan tippen, laat 
staan dat ik ze begreep.

Ik dacht al: “Yvan wat heb je nu weer 
gekund”. Ook enkele vrienden stoot-
ten me aan met de vraag: “En, durf 
je nog op dat podium?” Veel zin 
had ik niet, maar toen mijn naam 
afgeroepen werd, stapte ik als een 
gedrogeerde het podium op. Ik zou 
vlug alles aframmelen en dan via de 
nooduitgang de zaal verlaten. Eén 
van die gedichten uit mijn repertoi-
re was ‘het nietmachinetje’.

I
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Er kwam  
iemand vragen 

waar ik mijn 
inspiratie  

haalde. En ik 
zou het bij 

God niet  
geweten  
hebben.

Inspiratie

Inspiratie

Yvan Thomas

Avond van de poëzie.



doen, die bevestigd worden doorheen 
de geschiedenis, als ze hun openbaring 
niet van boven ontvangen hadden?

Als je enkel gelooft dat bepaalde stukken  
van God komen, wat is er van God 
en wat is er van de schrijver? Op die 
manier is Gods Woord van niet veel 
invloed, nietwaar? 
Indien de Bijbel zelfs geschiedkundig  
onbetrouwbaar is, sluipen er op die 
manier weer veel onjuistheden en 
legenden in de Bijbel. Welke geestelijke  
zekerheid zou je dan kunnen baseren 
op feiten die onnauwkeurig zijn, op 
mythen? 
Er is zelfs een theoloog, Rudolf Bult-
mann, die geprobeerd heeft om alles 
wat niet door God geïnspireerd is, uit 
het Nieuwe Testament te verwijderen. 
Je moet eens horen wat hij uit de bijbel 
zou verwijderen als niet-geïnspireerd. 
Meestal gaat het over alles wat boven-

natuurlijk of een wonder is: Het bestaan van Christus 
vóór Zijn aardse leven, Zijn wonderbare geboorte, 
Zijn godheid, Zijn wonderen, Zijn plaatsvervangend 
sterven aan het kruis, Zijn opstanding en de opstan-
ding van de gelovigen, Zijn hemelvaart, Zijn weder-
komst in heerlijkheid, het laatste oordeel, het bestaan 
van goede en kwade geesten, de persoonlijkheid en 
de kracht van de Heilige Geest, de leer van de drie-
eenheid, de dood als gevolg van de zonde, enz.
Wat blijft er dan nog over van de essentie van de 
bijbel? Wat weerhoudt iemand als Bultmann om ten 
slotte God zelf te verwijderen?
Hoe zou de mens in staat zijn om het goddelijke van 
het menselijke te scheiden in de Bijbel? 
Volgens Bultmann kan hetgeen je leest in de Bijbel, het 
Woord van God worden als God ons door middel van 
de bijbel een boodschap meedeelt. Ik kan me echter 
moeilijk voorstellen dat God gebruik zou maken van 
iets dat onwaar is om ons de waarheid te leren. 

De gelovige heeft de opdracht om ‘alles te toetsen en 
het goede te behouden’, maar hoe kan hij dat wat vals 
is, van de waarheid onderscheiden en het menselijke 
van het goddelijke? 

Als er veel bladzijden uit de bijbel mythisch zijn, dan 
heeft Jezus zich vergist. Wie moeten wij dan nog 
geloven? Ik zou in ieder geval mijn leven en eeuwige 
bestemming niet laten afhangen van zo’n onbetrouw-
baar boek.

De Bijbel zelf herhaalt telkens dat hij het Woord van 
God is. Tot 3808 keer worden in het Oude Testament 
synoniemen gebruikt als ‘De Heer sprak’, ‘zo spreekt 
de Heer’, ‘de Heer sprak tot mij deze woorden’, enz... 
Jezus zelf noemt de Bijbel het woord van God (Mat-
teüs hfdst. 15 vers 6). Ofwel liegen al deze mensen, 
Jezus incluis, ofwel spraken ze de waarheid…

Het is duidelijk dat God op geen enkele wijze de 
persoonlijkheid van de schrijvers uitschakelde. 
Men erkent overal duidelijk hun stijl, temperament,  
persoonlijke gevoelens. Toch wordt een ‘mecha-
nisch dicteren’, zoals een directeur een brief  

Er is zelfs een 
theoloog die 
geprobeerde 
om alles wat 

niet door God 
geïnspireerd is, 
uit het Nieuwe 
Testament te 
verwijderen.

1	 Willibrordvertaling
2	 ‘Inspiratie en gezag van de Bijbel’, blz. 43

dicteert aan zijn secretaresse, vaak in de schoe-
nen geschoven van de evangelische chris-
tenen omdat de mensen er niet weg mee 
kunnen dat we EN geloven in de goddelijke  

inspiratie van elke bladzijde  
EN zijn echt mense-
lijk karakter. Deze critici  
weigeren te geloven in 
wonderen. Voor hen komt 
de tekst helemaal van God 
en dat moet hij mecha-
nisch gedicteerd zijn of 
de mens heeft er een aan-
deel in gehad en dan is 
de bijbel feilbaar en staat 
ze vol legenden, overdrij-
vingen, enz. B.B. Warfield 
zegt in ‘The Inspiration 
of the Scriptures’ terecht: 

‘Men kan inderdaad de vurige onstuimigheid 
van Paulus, de tedere heiligheid van Johannes, 
de praktische geest van Jacobus herkennen in de 
geschriften die de Heilige Geest door hen heeft 
gegeven voor ons onderricht.’ (blz. 421-422).

In ieder geval meer dan de moeite om zelf eens 
de Bijbel te openen.

tekst 
betrouwbaarheid 
bijbel
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Investeren

Hoe geloof overbrengen aan kinderen en jeugd 

Juf Bea heeft beloofd iets te schrijven, maar we moeten nog eventjes geduld 
hebben.



Titel: De Getuige
Auteur: Josh McDowell
Productsoort: Paperback
Onderwerp: Romans
Uitg.: Grace Publishing House
Omvang: 271 pag.
ISBN/Art.nr.: 9789077669273
Prijs: €4,95

Te koop of te bestellen bij één van de winkels 
van 'Het Goede Boek' (zie advertentie op p. 26).

M arwan Accad is 
samen met zijn broer 

eigenaar van een exclu-
sief beveiligingsbedrijf 
in Beiroet. Hij is bij een 
klant in Monaco wanneer 
het appartement onder 
vuur wordt genomen en 
de klant voor zijn ogen 
sterft. 
Als hij op de vlucht slaat, 
merkt hij al snel dat ook hij 
wordt achtervolgd.
Hij moet alle middelen en 
zijn creativiteit aanwenden 
om uit Frankrijk te gera-
ken. Hij slaagt erin, maar hij 
is beschoten, en hij komt 
ijlend terecht in het flatje 
van zijn oude geliefde in 
Marokko.

Het blijkt dat degenen die 
het op hem gemunt hebben 
geen enkel risico nemen om 
hem te laten ontsnappen. 
Hij vlucht van het ene land 
naar het andere, maar wordt 
onderweg ook verliefd. Wat 
een vluchtige manier moest 
zijn om even de ellende te 
vergeten, wordt een romance 
die zijn leven grondig gaat 
veranderen.

Ben je ook al even al de rest 
vergeten? Dit is nu zo’n boek 
dat alles heeft wat je van 

een boek verlangt: een verhaal dat loopt 
als een trein, een dosis nieuwsgierigheid 
en mysterie, een onverwachtse intrige, 
een flinke scheut romantiek. Maar het is 
ook een roman die antwoord geeft op de 
vragen die ons van jongs af bezighou-
den. Antwoorden op diepgaande vragen,  
antwoorden die de grootste denkers, 
geniën en filosofen van alle eeuwen 
zouden overtuigen.

Dit is een echte aanrader voor een paar 
kille herfstavonden, wanneer er toch niks 
op de televisie is, en je graag de dagelijkse 
sleur doorbreekt met een goed en span-
nend verhaal.
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Lezen

schrijver ???

Boekbespreking 
‘De Getuige’ van Josh Mc Dowell 

Het boek is 
een echte 

aanrader voor 
een paar kille 

herfst- 
avonden.



Ja, ik wil de Bijbel ontdekken per post!

Naam: 	 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: 	 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

	 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Ik heb nog geen Bijbel (eventueel aankruisen)

Stuur deze bon naar Wegwijzer, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel.

✃

Wil je zélf eens de Bijbel lezen, en weet je niet goed hoe te beginnen?

Wegwijzer helpt je graag. We bieden je de unieke kans om een schriftelijke 
bijbelstudie te volgen, die je inleidt in de rijke wereld van Gods Woord.

Vul de bon in en je ontvangt van ons alle informatie.

Ontdek de Bijbelper post

Wil je een abonnement nemen op Wegwijzer?
Of wens je iemand een abonnement te schenken?

Vul de bon in, stuur ‘m op, en jij of je kennis ontvangt per post  
voortaan viermaal per jaar Wegwijzer.

Je betaalt slechts e 7,5 voor een heel jaar. ✃

 Ik neem een abonnement op Wegwijzer

Naam: 	 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: 	 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

	 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Ik schenk een abonnement

Naam en adres van de persoon die het geschenkabonnement ontvangt:

	 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

	 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Stuur deze bon naar Wegwijzer, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel.

Abonnement
Wegwijzer...
is een uitgave van evangelische  
christenen. Er zijn wereldwijd  
honderdduizenden evangelische 
kerken. In België zijn er zo’n  
driehonderd door de overheid 
erkende evangelische kerken.  
(Je leest er meer over op  
www.alliantie.org). 
We geloven wat de Bijbel zegt  
over God en de mens.  
God heeft de mens lief en wil ons 
nieuw leven geven.

Coördinatie: Dieter Schleppi, 
p/a Moerkerksesteenweg 56,
8310 Brugge.

Tel.: 050 37 54 57
Mail: wegwijzer@hetgoedeboek.be

Redactie: Johan Leroy, Marieke  
Rommel, Dieter Schleppi, Yvan 
Thomas, Rob Westerman.
Vormgeving: Jehtron

© Overname van artikelen is mogelijk,  
mits voorafgaande toestemming van de uitgever.

Niet alleen kun je de Bijbel in boekvorm bekijken, bestuderen, nalezen. Ook op internetsites 
kun je meer te weten komen over de Bijbel, naslagwerken, bijbelevenementen, verenigingen, 
organisaties, enz... 
Neem alvast een kijkje.
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Info

ERTS (Evangelische Radio en 

Televisie Stichting) verzorgt 

tv- en radiouitzendingen op 

de nationale zender. 

De radio-uitzendingen kunt 

u beluisteren elke 1ste en 3de 

woensdagavond van de 

maand, om 19 uur, en in de 

voormiddag op christelijke 

feestdagen, op Radio 1. 

De tv-uitzendingen kunt u 

bekijken op Canvas.

www.erts.org

Een enthousiast en luisterend team geeft je 
graag advies voor een geslaagde aankoop.

Brugge :	 Moerkerksesteenweg 56
	 8310 Sint-Kruis	 (Luc en Anke Hoedt)�
	 050 37 54 57	 brugge@hetgoedeboek.be
	 	 Di. tot zat.: 10-12 en 14-18 u.

Genk :	 Vennestraat 345
	 3600 Genk	 (Frans en Anke Walraven)�
	 089 30 58 86�	 genk@hetgoedeboek.be
	 	 Di. tot vrij.: 10-13 en 14-18 u.	
	 	 Zat.: 10-17 u.

Gent :	 Grotesteenweg-Noord 15
	 9052 Zwijnaarde	 (Dirk Debaere)�
	 09 220 17 02�	 gent@hetgoedeboek.be
	 	 Di. tot vrij.: 10-12 en 13.30-17.30 u.	
	 	 Zat.: 13.30-17 u.

Leuven :	 Tervuursesteenweg 192�
	 3001 Heverlee	 (Ger en Linda Smit)
	 016 25 93 83�	 leuven@hetgoedeboek.be
	 	 Di. tot vrij.: 10-12 en 13.30-17.30 u.	
	 	 Zat.: 10-17 u.

Kortrijk :	 Overleiestraat 16�
	 8500 Kortrijk	 (Annie Thermote)
	 056 35 78 99	 kortrijk@hetgoedeboek.be
	 	 Ma. tot vrij.: 9.30-12 en 14-18 u. 
	 	 Zat. 9.30-12 en 14-17 u.  Di. gesloten.

Verzending door heel Vlaanderen

web: www.hetgoedeboek.beweb: www.hetgoedeboek.be      

Hét adres voor alles wat met de Bijbel te maken heeft.
Breng eens een bezoekje aan één van onze vijf winkels.

Voor het andere boek�
naar …



Vriendelijk aangeboden door:

Genadig is de HEER:

wij zijn nog in leven!

Zijn ontferming 

kent geen grenzen.

Elke morgen

schenkt hij 

nieuwe weldaden.

Veelvuldig blijkt uw trouw!

Ik besef:

mijn enig bezit is de HEER,

al mijn hoop 

is op hem gevestigd.

Goed is de HEER

voor wie hem zoekt

en alles van hem verwacht.

Goed is het geduldig

te hopen op de HEER

die redding brengt. 

De Bijbel, 
Klaagliederen hfdst. 3:22-26
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