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Beter verze

Het zit in ons: we willen zekerheid. Ik mocht het vaak merken tijdens
de ruim twintig jaar dat ik werkte als verzekeringsadviseur. Want als
mensen zijn we ons maar al te goed bewust van de risico’s die we
dagelijks lopen.
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Anita Ureel uit Nieuwpoort zat vele
jaren terug in een ‘heel serieuze dip’.
In die periode kreeg ze op een avond
bezoek van een toegewijde katholieke
vrouw, die nog maar pas verkering had
met Anita’s broer. ‘Tegen haar flapte
ik er zomaar uit hoe diep ik wel zat.’
‘Maar jij bent hier ook met een doel,
hoor’, antwoordde de jonge vrouw
gevat. Het was het begin van een hele
omwenteling in het leven van Anita.

Zitten wachten

‘Al een hele tijd vroeg ik me af wat ik moest
doen in mijn leven. Telkens gewoon thuis
zitten wachten tot Urbain, mijn ventje,
thuiskwam van zijn job op zee? Op kinderen
moest ik ook al niet rekenen, zo had de dokter
me al gezegd. En Urbain had mij duidelijk
laten verstaan dat hij er absoluut niet voor
was dat ik zou gaan werken. Loop ik hier
dan voor niets: geen kinderen opvoeden,
niet gaan werken en enkel zitten wachten
op mijn man? Ik zag dat absoluut niet zitten,
maar leek er mij te moeten bij neerleggen.’

Missaaltje

‘Toen kwam op een avond de vriendin van
mijn broer langs. Een lieve katholieke vrouw

op wie niets aan te merken viel. Het vloog er
zo uit hoe ellendig ik me voelde. “Maar God
heeft voor jou ook een opdracht. Jij bent hier
ook met een doel!”, was alles wat ze zei. De
hele daaropvolgende nacht lag ik te denken
aan haar woorden. God? Dat was nooit
bij me opgekomen. Als het waar was dat
God een doel met me had, moest ik weten
wat dat was. Misschien dat ik het wel zou
vinden in dat missaaltje van mijn plechtige
communie? ‘s Anderendaags ben ik het gaan
zoeken op zolder. In mijn oude missaaltje zag
ik allemaal kleine stukjes van de epistels en
het evangelie. Ik wist niet wat dat was. Maar
ik las ook: “Wie een kind opneemt in Mijn
naam, die neemt Mij op.”

Gebeten

‘Een kind opnemen ... Datis nu eens een goed
idee, dat is wat ik zoek. Je begrijpt wel dat ik

'k had een onstilbaar verlangen
gekregen om meer over God te

weten.

die eerste dagen verder las in dat missaaltje,
want het intrigeerde me geweldig. Ik stond
met een zo groot vraagteken, en dat was al
direct ingevuld. Nu wilde ik wel meer weten
van God. Nog tijdens diezelfde zeereis van




Urbain nam ik de tram naar Oostende, om
daar heimelijk een Bijbel te kopen. Die Bijbel
heb ik toen verslonden, zo was ik erdoor
gebeten en gegrepen! Hier had ik nog nooit
van gehoord. In de Bijbel ontdekte ik de liefde
van God, de liefde van Jezus. Het was alsof er
een wereld openging.’

Hel

‘Zoals gebruikelijk in ons katholieke landje
wilde ik iets voor God terugdoen. Nu zou ik
zeggen datik verlangde naar een adoptiekind.
Toen ik er bij zijn terugkeer met Urbain over
sprak, ging hij meteen akkoord. Hij had daar
ook nog niet eerder aan gedacht, maar zag
dat wel zitten. Tegen dat hij de volgende keer
terug was van op zee, had ik al alle papieren
ingevuld klaarliggen. En 6 maanden later
hadden we al de oudste van onze 2 jongens.
Ik begon toen ook naar de mis te gaan. De

'De tijd daarop begon ik dan regel-
matiger Bijbelstudies te bezoeken.
Eerst nog sporadisch, want mijn
man was nog niet overtuigd dat het
niet om een sekte ging.'

pastoor, die in mijn straat woonde, begreep
er niets van: “Je gaat zo vaak naar de mis,
wat scheelt er?”, vroeg hij. Ik wond er geen

doekjes om dat ik in één iets wel ontgoocheld
was: hoewel de pastoor wist dat ik moest
geloven om niet naar de hel te gaan, had hij
me zelfs als buur niet eens opgezocht om me
daarvoor te waarschuwen - gewoon omdat
ik niet naar de mis ging.’

Sussen

‘Vervolgens mocht ik catechese beginnen

geven. De mensen in de katholieke
gemeenschap deden echt wel hun best om
me op te vangen: naaiclub, koffiekrans en zo.
Maar ik kreeg geen onderwijs, leerde niets bij
over God, hoewel ik nog helemaal onwetend
was. Er was vooral koffie. 14 jaar was ik zo
op de sukkel. Ik zat met zoveel vragen, maar
kreeg er absoluut geen antwoorden op.
Ik werd gesust met “Oh, je moet daar niet
zoveel van willen weten, of daar niet zoveel

achter zoeken.” Ik bad dan ook vele jaren
dat ik toch wel een pater of zo zou mogen
ontmoeten, die me verder zou kunnen
helpen op godsdienstig vlak. En ondertussen
keek ik ook “over de muur”, naar wat ik de
protestanten noemde, op tv: Henk Binnendijk
en Willem Glashouwer en zo. Want ik had een
onstilbaar verlangen gekregen om meer over
God te weten.

Markt

‘Ik kwam geen pater tegen, maar wel een
christen marktkramer: Samuel. In de jaren
‘80 stond hij op de markt in Nieuwpoort met
een boekentafel. Op een dag zag ik hem daar
staan en sprak hem aan. De manier waarop
hij over Jezus praatte, had een ongelooflijke
impact op me. Dit was waarnaar ik zocht. In
die periode had ik ook al gebeden om een
boekje dat me verder zou brengen. Samuel
bood me een boekje aan dat precies was

'Pas nadat God me jarenlang
gekoesterd had in Zijn liefde, toonde
Hij me dat ik zelf niet beter was en
dat ik ook vergeving nodig had.'

wat ik in die periode zocht. Hij nodigde me
ook uit voor een voordracht over de Bijbel,
in 't Kasteeltje. Ondanks een tegenvallende



eerste kennismaking liet ik me overhalen
om toch nog een tweede keer te gaan. Wat
ik hoorde sprak me nu wel geweldig aan. Ik
dacht: dit is zoals het in de Bijbel staat.’

Informeren

‘De tijd daarop begon ik dan regelmatiger
Bijbelstudies te bezoeken. Eerst nog
sporadisch, want Urbain was nog niet
overtuigd dat het niet om een sekte ging. Hij
zat er ook wel mee in, omdat hij merkte dat
ik er volledig door ingenomen was. Maar na
wat informeren werd hij gerustgesteld. En op
de duur zag hij ook in dat dit een behoefte in
mij was die werd ingevuld.

Mijn geloof heeft zich dan verder ontwikkeld.
Een gebedsleven had ik al. Maar pas na een
aantal jaren begon ik in te zien wat Jezus
op het kruis gedaan had. Pas dan begon ik
de betekenis van de dood van Christus te
verstaan.’

Pil slikken

‘De liefde van God voor mij en voor de
mensheid, kende ik al. Ik had ook zelf een
overvloedige liefde voor Christus gekregen.
Maar dat ik zelf een verlosser nodig had,
omdat ik een zondaar was ... Ik snapte wel

dat Christus aan het kruis gestorven was om

N

Gelukkig, Jezus is anders

) Toen allen zich van de overspelige afkeerden ...
nam U het voor haar op.

Toen de offervaardige weduwe door niemand werd gezien ...
hebt U haar geprezen.

Toen allen de landverrader verachtten ...
nam U bij hem uw intrek.

Toen allen de kinderen wilden wegsturen ...
riep U hen bij U.

Toen Petrus zichzelf veroordeelde ...
hebt U hem vergeven.

~ Toen iedereen de moordenaar verwenste ...
beloofde U hem het paradijs.

maakte U hem tot uw welkmlg

Toen allen U koning wilden maken ...
ontweek U de roem.

/ W " Toen alleen de rijken in tel waren ...
de mensen te redden, maar niet dat dit ook 4 | 3 \ = hield U van de armen.

voor mij persoonlijk was. Ik had aanvankelijk ' I\ rendezvekenslechlskondenopgmn -
vooral oog voor de fouten van anderen. Maar 4 | hebt U hen genezen.
Christus kwam hierin tegemoet en genas
eerst alle wonden en stilde alle pijn. Pas
nadat God me jarenlang gekoesterd had in
Zijn liefde, toonde Hij me dat ik zelf niet beter
was en dat ik ook vergeving nodig had. Dat
laatste was wel een bittere pil. Maar ik heb
die graag geslikt, omdat ik mijn God al zovele
jaren mocht leren kennen als dé liefde.’

Redactie: Jan Leplae



Afgelopen zomer kreeg Vlaanderen
met zoveel waterellende te kampen

dat we gerust mogen spreken
van een verzopen zomer. Hevige
stortbuien zetten in de streek van
Poperinge hele straten blank. Ook de
Westkust kreeg meer dan haar deel
van de stormschade te verwerken.
Talloze jeugdbewegingen van over
heel Vlaanderen spoelden bijna van
hun kampplaatsen.

Slapen

Mogelijk kreeg ook jij je liters water en smurrie
binnen. Soms kon een flinke poetsbeurt
helpen om het meeste leed te lenigen. Maar
anderen hadden meer reden om sip te kijken:

voor diverse Vlamingen werd het een dure
zomer. Op enkele plaatsen brachten zelfs
de inderhaast aangerukte zandzakjes geen
baat. Gelukkig in ons kleine landje geen
orkaantoestanden zoals vorig jaar in de VS,
met Katrina.

Zijn dit de momenten waarop God even niet
waakt over deze wereld? Toch niet: God slaapt
of sluimert niet, zo staat er in de Bijbel.(1)
Niets ontsnapt aan Zijn aandacht, niets is te
groot of te klein voor een almachtig God. Wat
moeten we danvan dergelijke gebeurtenissen
denken? Is God dan niet liefhebbend?

Liefdeloos

Goedkope antwoorden zijn er niet. Maar het
feit dat God zijn zon laat opgaan over bozen

Zijn overstromingen momenten waarop God

en goeden, en het laat regenen over zowel
rechtvaardigen als onrechtvaardigen® is niet
een bewijs van een liefdeloze God, maar
wel van het tegendeel. Dit Bijbelgedeelte is
precies een oproep aan ons eigen hart om
even liefhebbend te worden als God, en
onze vijanden lief te hebben. Zoals Hij ook
gedaan heeft, tot de (kruis)dood toe. En
zoals Hij vandaag nog doet in het vergevend
aannemen van elk mens die berouwvol tot
Hem komt.

Stom ongeval

Geconfronteerd met vragen rondom lijden
bleek Christus volkomen recht door zee. Toen
sommigen hem aanspraken over een wrede
moordpartij op een aantal Galileeérs, en over
een stom ongeval waarbij een omvallende
toren 18 mensen verpletterde, kijkt Jezus
niet vertwijfeld naar de hemel.® Niet de
manier waarop een mens uiteindelijk zijn
einde vindt is het allerbelangrijkste, zo maakt
Hij duidelijk. Wat telt is het feit dat de dood
onontkoombaar is. En daar kan je dus in ieder
geval maar beter op voorbereid zijn: "... denkt
u dat zij schuldiger waren dan alle andere
mensen in Jeruzalem?’, vraagt Christus over
de slachtoffers van de ramp met de toren.
Blijkbaar durfde niemand luidop antwoorden.

even niet waakt over deze wereld?
Toch niet: God slaapt of sluimert niet,
zo staat er in de Bijbel.

Christus vult echter wel zelf aan: ‘Nee, zeg ik
u, maar als u zich niet bekeert, zult u allen op
dezelfde wijze omkomen'.

Rekening

Zullen wij dan ook door een ramp om het
leven komen, vraagt u zich af? Dit is echter
niet waar Christus op aanstuurt. Wel op de
zekerheid dat God op een dag de rekening
van ons leven zal maken. ‘God beveelt aan
de mensen, dat zij zich allen overal moeten
bekeren, omdat Hij een dag heeft bepaald,
waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal
oordelen door een man die Hij daartoe heeft
bestemd, waarvan Hij aan allen zekerheid
heeft gegeven door Hem uit de doden op te
wekken”’® Wie in Christus zijn Redder vond,
zal zijn eigen leven redden, wie echter zelf
zijn leven bestuurde, zal omkomen.

Dus kunnen we maar beter schoon schip
maken in ons hart, door Christus er als onze
Redder de toegang te verlenen en er Hem
een flinke poetsbeurt te laten geven. Anders
blijven we dweilen met de kraan open, toch?

Jan Leplae
™ Psalm 121, vers 4
@ Mattheus 5, vers 45-46
® Lucas 13, vers 1-5
“® Handelingen 17, vers 30-31



Fossiele vissen wijzen op een catastrofe

N
Hoezijn destijds de fossielen ontstaan  Daar wordt meestal gezegd dat de vis naar &
diewevandaagingrotehoeveelheden de bodem zinkt om daar langzaam, over LS
kunnen zien? Als voorbeeld kiezen periodes van miljoenen jaren, bedekt te ~ , , B - o S S8 , 2SR Az
we de fossielen van vissen. worden met sediment en dan uiteindelijk te . iy - A N = L B ¥ e 8L
veranderen in een fossiel. ' - '

Maaltijd
Conserveren

Er zijn miljoenen perfect bewaard gebleven .

vissen gevonden in de fossielen. Dit kan niet Maar hoe kan het qan dat we zoveel perfect 3
worden verklaard aan de hand van normale  bewaarde fossiele exemplaren vinden?* !
omstandigheden en gebe;ufm sen.: Voor een goede conservering is een
Als vissen sterven, dan komen ze normallﬁr catastrofale gebeprﬂnis nodig, die de vis
bovendrijven, om pas daarna naar de bodem@b in zijn geheel beschermt tegen aaseters en "
te zinken. Tijdens dit proces ontfermen ontbinding. Sediment moet het dier (hier:
aaseters, zoals vogels of'andere vissen, zich de vis) dan snel insluiten. Dit resulteert in
graag over de dode vis. Voorhen vormen de

dode vissen een welkome maaltijduTegelijk In het Bijbelboek Genesis lezen we
zijn verschillende delen van het lichaat van de zond\ od‘ een catastrofale
direct na de dood onderhevig aan beyf
en rotting, en nemen bacterién meteen hun
deel van de maaltijd. ¢ “

Onderwijs i;'ylh'rfect bewaa

Tegen de tijd dat de dode vissen door In het Bubehbo
sediment (bijv. zand) kunnen worden zondvloed: ee : :
afgedekt, schiet er vaak niet veel meer  die perfect past in de benodigde snelle
van over, of zijn ze grotendeels vergaan of ~ conservering voor de vorming van fossielen.

vervormd enz. Dit kunnen we vandaag de Dit in tegenstelling tot de miljoenen jaren 4 . ;
dag nog steeds zien gebeuren. Dit is niet  die de evolutieleer vereist. _ Erzijn miljoenen perfect bewaard gebleven vissen gevonden
in de fossielen. Dit kan niet worden verklaard aan de hand van

normale omstandigheden en gebeurtenissen.

wat de meesten van ons hierover in het
onderwijs hebben geleerd of nog leren. Naar Harrie Tjoelker (Werkgroep in Genesis)
12 13



"\ elijk:
9 stappen

Geen mens is gemaakt om
alleen te zijn. Trouwen doe
je om niet meer alleen te
zijn, maar een eenheid te
vormen met een ander. Zo
heeft God het gewild. Dat
er nog vaak voor de kerk
wordt getrouwd, toont
dat mensen wel aanvoe-
len dat het iets is waar
God bij betrokken is.
Een worden met el-
kaar, betekent niet
dat je jezelf helemaal
wegcijfert. God
maakte het huwe-
lijk zo dat elk van
de partners, in al
hun wederzijdse
verscheidenheid
tot volledige
ontplooiing ko-
men bij elkaar.

Stap 1
ﬁ Echte liefde is ...

eigenbelang en trots opgeven
Het valt ons veel makkelijker de fouten van
onze partner in de verf te zetten, dan in eigen
boezem te kijken en ervoor uit te komen
dat we zelf ook in de fout gingen. Voor we
het weten leiden irritaties over de minder
fraaie eigenschappen en gewoonten van
onze partner tot een muur tussen beide. De
oplossing? Je eigen misstappen onderkennen
en ze belijden, bij God en bij je partner. Als jij
het van jouw kant goedmaakt, pas dan kan
God je gebruiken om mee te werken aan een
meesterwerk: je huwelijk.

Stap 2
ﬁ Echte liefde is ... het beste voor
je partner willen
Echte liefde volgens de Bijbel is, in
tegenstelling tot wat je misschien zelf van
de liefde verwacht, helemaal op het welzijn
van de ander gericht. Liefde is dan niet
louter gevoel, maar heb je zelf in de hand.
Een levensfilosofie. Het betekent dat je niet
voortdurend met jezelf bezig bent, en met
wat jij verlangt of voelt. Je wilt je partner

Het valt ons makkelijker de fouten
van onze partner in de verf te
zetten, dan ervoor uit te komen
dat we zelf ook in de fout gingen.

liefhebben, en je blijft je liefde tonen door
middel van liefdevolle woorden, volledige
aanvaarding en vriendelijke, beleefde daden
—al gaat dit tegen je gevoel in.

Stap 3
ﬁ Echte liefde is ... staakt-het-

vuren over ergernissen
Dievuile wasdiehijaltijd achterdedeurvande
slaapkamer moffelt, dat lege glas dat zij altijd
op haar nachtkastje vergeet. Het lege rolletje
op het toilet ... En hoe vaak je er ook op wijst,
het lijkt niet door te dringen. Herkenbaar? Er
zijn een paar oplossingen: scheiden, geweld
gebruiken om de les overtuigend over te
brengen, bij een psychiater belanden met
een obsessie. Of je kunt erover praten, en
dan bij voorkeur om te vertellen dat je je erbij
neerlegt, en dit telkens opnieuw wil doen,
omdat je niet toelaat dat zoiets tussen jullie
in staat.

Stap 4
ﬁ Echte liefde is ... alles in je
leven bespreekbaar maken
Eenheid betekent dat je elkaar toelaat in je
persoonlijk leven. Dat klinkt vanzelfsprekend,



maar is het niet. Tegenwoordig gaan vaak
beide partners uit werken, en ze hebben
ook eigen hobby’s. Communiceren over
alle aspecten van je leven is vooral voor
zwijgzame, gesloten partners een opgave.
Zij moeten moeite doen om dingen
te bespreken, de ander moet blijven

Eenheid betekent dat je elkaar
toelaat in je persoonlijk leven.
Dat klinkt vanzelfsprekend,
maar is het niet.

vragen stellen. Het vraagt een bewuste
tijdsinvestering. Praten is een uitstekende
bezigheid voor een getrouwd koppel.

Stap 5
b Echte liefde is ...
management door teamwork

Ten onrechte wordt verondersteld dat de
Bijbel de vrouw aan de haard voorschrijft. Als
je dan toch in hetzelfde team speelt, schakel
je toch gewoon de meest gekwalificeerde
speler in op de juiste plaats? De traditionele
rollenverdeling past niet bij elk koppel.

Ook financieel speel je als team: niet mijn
geld en jouw geld, maar 6ns geld. Een
belangrijke aankoop, budgettering of

Ook financieel speel je als team:
niet mijn geld en jouw geld,

maar 6ns geld.

spaarplanning: beslissingen neem je samen.
In principe moet je steeds kunnen zeggen:
wij vinden, wij denken, en wij hebben
besloten.

Stap 6
b Echte liefde is .
samen plezier beleven

Seksualiteit is door God gegeven; voor
voortplanting, maar even goed voor het
vervullen van lichamelijke en emotionele
verlangens. Lichamelijk één worden is een
belangrijke aanvulling op de eenheid in je
huwelijk. Is het niet fijn dat God wil dat we
plezier beleven aan eenheid met elkaar?
In tegenstelling tot wat de media ons
voorhouden, wordt het bovendien beter
met de jaren en ...naarmate de eenheid
groeit.

Marieke Rommel

Lees meer over dit onderwerp in:

“Huwelijk van je dromen,
bouw er samen aan”,

Gary Chapman, 2007
Uitg. Medema

157 pag. - € 14,95
(ISBN: 90-6353-496-5)
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je moet weten over God
1) D&mhﬁi@mmﬂaﬂg&re&ﬁamgﬂ&

MNochtans verlangt God naar een intieme en vertrouwelijke band met jou.

Want je bent peschapen om te leven in relatie met je liefhebbende Schepper.
Hij wil je leven zinvol maken en het vallen met Zijn licfide.

2) De afstand, tussen de wens en zifn Maker is er
doordat de weens Hewe de rug heeft toegekeerd.

G schiep je met een vrije wil. hij kreeg de mens de keure:

leven in gehoormambeid asn Zijn Schepper, met alle positieve pevolgen
vandicn, ofwel toegeven aam bet kwaad, met alle negatieve gevolgen vandien,
De mensheid heeft peoptecrd voor het tweede,

3) We kusnen niet wit elgen kracht bij gm‘.kafm

D schelding tussen jou en God s onoverkomelijk. De vele
relatic met God te herstellen, lopen telkens op nicts uit, Welke m;pumhy-}:
ook levert, e slaagt er nbet in o eell terug contact te maken met Godl,

%) Jezus Christus is de brug tresseon de mens et God.
Daooredat je zijn geboden niet kunt houden, verdien je stral, Jeras heeft de seral’
yoor je misstappen op dch genomen, toen HI];ﬂl:rfm bet kruis. Als gevoly
daarvan, kan Hij iedereen die dit erkent, VETEEVER, ﬂpdh‘ manier staat er niets
mieer tusaen jou en God in,

5) Geef je fuwwmjmu Christus.
Als je besclt dnamhmﬂ!em'ﬁqﬂu}w.dlu}: niet op ehgen houtje
hnmwhnﬂm.gﬁﬂnmﬁhum&hmgumﬁﬂd Hij heefi
de weg vrijgemaake en hgﬁhlhglﬂodhmm Als je dat doet,
schenkt Hij je cen vol 1 eenwig leven, kot Hij in je wonen en
krijg je contact met Hﬂﬂ,j}%ﬂm Iedere ltlg lﬂ:l.‘r.f leren kennen, ouder
andere door het lesen \'ﬂ"ﬂh"mbc!




De tijd was kwaad
en hard en snel
en ik had haast

ik zwoegde en ik wist
ik red het wel

Vanuit de schaduw van de dood
grijnsde de angst mij aan

en toen hij sprong

heb ik geschreeuwd

ben op de loop gegaan

De tijd was kwaad
en hard en snel

en ik had haast Toen ik mijn ogen opendeed
en God, ik heb geschreeuwd was ik niet meer alleen
ik red het wel en ook niet dood
en ook niet bang
Ik heb geschreeuwd en God was om mij heen
dat alles te begrijpen is
Geen God, geen heer Toen ik opstond
geen angst en pijn en bleef staan
geen droefenis en Hij mij opzocht
heb ik gelachen en gehuild
En toen ben ik gevallen Hij had daar al die tijd gestaan

Uit: Man en macht, - uitg. Boekencentrum,
Eindred. Benne Holwerda







‘Corina’s hersenen vormen het
mooiste object dat er bestaat.
Ze zijn zelfs mooier dan Corina
zelf, want ze laten haar toe om
schoonheid waar te nemen, een
eigen ik te hebben, en - in de
eerste plaats - te weten van
het bestaan zelf." Alle respect
voor de ernst van National
Geographic, maar bij dergelijke
bewering plaatsen we toch een
al even ernstige kanttekening.

Verbluffend

Het bewuste nummer van het magazine
besteedtbijzondereaandachtaandehersenen
en zijn functies, waarbij het enkele recente
ontwikkelingen in de neurowetenschap
en de technologische mogelijkheden in de
geneeskunde naar voor brengt. Het artikel
is gekruid met intrigerende informatie en
- naar goede gewoonte - met verbluffende
fotografie.MaarNational Geographicvolgtzijn
vaste patroon: het brengt een schaamteloze
vorm van naturalisme en propageert haar
filosofische vooronderstellingen.

Subtiel

Wat is naturalisme? De soort waarover ik het
heb is ‘filosofisch naturalisme’ of ‘filosofisch
materialisme’, de visie die de natuurlijke
wereld (of de wereld van tijd, ruimte en
materie) beschouwt als de enige die bestaat.
Punt. Ze houdt ook vast aan het verhaal van
de Darwiniaanse evolutie. Terwijl die tweede
visie haar eigen reeks van tegenwerpingen
moet zien te overwinnen, blijkt de eerste als
meer subtiele, gevaarlijke en overtuigende
denkbeeld zijn weg te maken in onze
hedendaagse maatschappij.

Pillengeloof

In een tijd waarin anal?éten zoveel over het
postmodernisme spreken en over de dood
van de waarheid op sociologisch niveau,
blijft het grote deel van onze maatschappij
vreemd genoeg het denkbeeld slikken dat de
wetenschap hogepriesterisen dat haar kennis
absoluut is. Mensen die zich postmodernist
noemen, blijven anders wél (inconsequent)
naar de dokter gaan voor hun medicijnen
en geloven dat de aarde in een baan om
de zon draait — overigens gelukkig maar.

Je verstand

Ondanks deze tegenspraak in onze cultuur
blijft de idee van het naturalisme sterk
aanwezig. Neem de openingszin van dit
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artikel uit National Geographic als een
voorbeeld. Wat wordt er bedoeld? In het stuk
is een filosofische visie binnengesmokkeld
dat Corina’s verstand (en de functies van haar
verstand) alles is wat zij is, dat haar verstand
haar hele persoonlijkheid vormt. Eigenlijk
zou het verstand zelfs belangrijker zijn dan
zijzelf. Zie je het probleem? Uiteindelijk is
Corina dan identiek aan haar hersenen. Dit
betekent eigenlijk dat ze haar verstand is,
niets meer.

Hersenen op tafel

Volg me even in een gedachte-experiment.
Stel dat we jouw hersenen namen en dat we
alle cellen op een tafel konden uitspreiden.
Vanzelfsprekend bekomen we dan een heel
lange ketting van cellen, die samen jouw
verstand vormen. Welke van deze cellen
zou nu ‘jij’ zijn? Welke van deze cellen zou
kunnen zeggen ‘lk ben degene die al de
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functies van de hersenen bezit en verenigt'?
Het probleem is dat geen van deze cellen
dit kan zeggen. In feite is het zelfs zo dat
er bij mensen soms tot de helft van de
hersenen verwijderd moesten worden,
en dat het ‘ik’ er nog steeds was. Hoe
komt dit? Omdat we meer zijn dan onze
hersenen.

Mythes

Zouden we dan misschien een ziel
kunnen zijn? Het artikel stelt in zijn
openingsopmerkingen dat de meeste
neurowetenschappers niet geloven in een
ziel. En aangezien de wetenschappers de
‘autoriteiten’ zijn, zijn onze denkbeelden
over een ziel terug te voeren tot het niveau
van volkse mythes. Hoe moeten we daarover
denken? Mijn ‘ik" kan niet teruggevonden
worden in mijn hersenen, maar het is mij
niet toegestaan om te spreken over een ziel.
Dit is waar we staan.

Laten we ons niet voor de gek laten
houden met de stelling dat de wetenschap
alwetend is. Het is een onderneming die
waarnemingen doet en de natuurlijke wereld
beschrijft. Het dient zijn doelstellingen
goed. Maar als een wetenschapper gelooft
dat met de natuurlijke wereld alles gezegd
is, dan heeft hij dit ‘naturalisme’ niet ontdekt
in de wetenschap. Hij heeft het ontdekt in
een bepaalde branche van de filosofie.

Mooier dan

Wat als er meer in de wereld is dan puur het
natuurlijke? Wat als er zoiets is als moraal,
bedoelingen, zielen en zelfs God? Die zouden
niet tellen voor de wetenschapper, omdat hij
ze niet kan waarnemen. Het gevaar in onze
cultuur is niet dat we te open zijn van geest,
maar dat we te enggeestig zijn, aangezien we
onze analyses beperken tot onze zintuigen.

Corina is mooier dan haar hersenen, want
Corina is meer dan haar verstand. Het is

in haar hersenen dat er heel wat activiteit

plaatsvindt. Maar zij is niet daar te lokaliseren.

Zij is een ziel die haar verstand gebruikt

om zich te bewegen in de wereld die God

gemaakt heeft. En het is aan Corina, jou en
mij om het nodige te doen om onze ziel op
te bouwen en ons lichaam te gebruiken om
God lief te hebben en zo te leven dat Hij
erdoor geéerd wordt.

Oneerlijk

Deneurowetenschapvormtgeenbedreiging
voor het geloven in een ziel. Maar wanneer
neurowetenschappers meer zeggen dan
hun wetenschap kan openbaren, om een
filosofische vooronderstelling te promoten,
dan zouden zij zich schuldig maken aan een
vreselijke oneerlijkheid.
Sinds het ontstaan van de wereld hebben
mensen geloofd in het bestaan van een ziel.
De Bijbel bevestigt haar bestaan en haar
leven na de dood. En Christus heeft beloofd
dat, hoewel onze lichamen zullen sterven,
Hij een plaats heeft bereid voor onze ziel,
waar we de opstanding van onze lichamen
en onze hersenen, die beide onvergankelijk
zijn, zullen afwachten.

Jan Leplae, naar Dale Fincher

@ James Shreeve, “Paths to the Mind Brain
Link”, National Geographic, March 2005), 8
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